Je was een man van weinig woorden,
duidelijk en herkenbaar voor degene die bij je hoorde.

Je was sterk en arbeidzaam.
Je hebt altijd voor ons klaargestaan.

Je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht.
De ziekte nam het over en had jou volledig in zijn macht.

Maar ondanks het verlies van de strijd om het leven,
heb jij ons altijd het juiste voorbeeld gegeven.

Flink en moedig ben je tot het einde gebleven.
Weet dat we je nooit zullen vergeten.

Nicolaas Heilijgers
Nico
Zaandam, 2 juni 1948 Koog aan de Zaan, 28 novemb

Fenny Heilijgers - Bakker
Jennifer en Jurgen
Melissa
Jelle
Arnoud
Mandy en Martijn
Quinten 1
Britt
Jay

Anemoonstraat 50
1541 AX Koog aan de Zaan

Nico is thuis, waar wij graag als familie onder elkaar willen zijn.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 2 december om 12.30 uur in de aula
van crematorium Zaanstad, Wibautstraat 282 te Zaandam-Zuid.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.

Sprekers in overleg met Mandy 06-15465413.

De wens is geen bloemen.
Er is een mogelijkheid te doneren aan het KWF Kankerbestrijding.
Arnoud heeft hier twee houten collecte kistjes voor gemaakt.



